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De waarheid van ons bestaan 

Ik hoef jullie niet te vertellen dat er van alles aan de hand is, dat zaken niet kloppen en dat de 

mensen lijken te moeten bloeden, maar voor wat? Voor de manier waarop de mens naar zijn 

volkomen eigen wil is gaan doen, leven en handelen. Dit is al zolang de mensheid op aarde is. 

Het lijkt een bijbels verhaal door de introductie, in feite is dat het ook, want we leven echt in een 

Bijbelse tijd en hier is mijn dilemma: 

“Hoe vertel je iemand dat de aarde niet meer rond is, dat de vogels niet meer vliegen en de zon 

niet langer schijnt? Hoe vertel ik jou dat het leven dat je leefde binnenkort verdwijnt.” 

Het lied de Waarheid staat voor mij symbool over ons, de mensheid, de mensen en het bestaan 

zoals wij die altijd hebben gekend. Het is oorlog, een ongeziene oorlog. Een oorlog tegen de 

mensheid. En dat je het niet kan geloven of bevatten is absoluut terecht. We leven in slavernij, al 

is dat niet te bevatten en toch kan je kiezen in dit leven voor leven in vrijheid. In figuur 1 staan de 

tegenstellingen gepresenteerd gebaseerd op de bijbel en zijn niet opgenomen geschriften.

 

Figuur 1 tegengestelden 

Het heeft bij mij jaren geduurd voor ik ben gaan beseffen wat de waarheid is. De waarheid is niet 

wat ons wordt verteld. De leugen is de waarheid en de waarheid is de leugen. Tegengestelden 

laat in figuur 1 zien wat wordt bedoeld met leven in vrijheid of leven in slavernij. Mensen voelen 

het, maar kunnen vaak de vinger er niet op leggen. En als ze dat wel kunnen worden ze 

weggezet en in de hoek gedrukt om maar niet de waarheid te spreken. En er zijn heel wat 

mensen die de waarheid kennen en niet durven spreken.  

Ook al ben ik altijd heel intuïtief geweest, ik heb mijn innerlijke weten totaal genegeerd. Tot vorig 

jaar in maart 2022 dat ik echt ruw werd gewekt over wat er gaande was. Ik kon niet bevatten dat 

mensen zo slecht waren. Ik had zelf de nodige ervaringen met jeugdzorg, de gezondheidszorg 

zelf en als anders denkende. Mijn intuïtie heb ik totaal genegeerd en heb me uiteindelijk laten 

inenten, vaccineren is een brug te ver voor mij. Ik ben onderzoek gaan doen over alles wat mij 
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werd verteld en dat bleek te kloppen. De wereld wordt geregeerd door geld, macht en 

belangen. Het wordt overheerst door de rijken die de armen in slavernij hebben geketend. Mijn 

vader vertelde mij altijd dat we loonslaven waren en de eerlijke hardwerkende mens niet telde. 

Voor de machthebbers zijn we niet meer dan werkmieren die hun speeltjes kunnen financieren.  

Maar waar is dat ooit begonnen? 

Ik zeg en schrijf nooit zomaar iets, voor ik iets vertel heb ik echt onderzoek gedaan. En 

onderzoek heeft altijd meerdere kanten, maar er is maar een waarheid omtrent het bestaan van 

de mensheid en waar het leven voor bedoeld is. 

In de bijbel en de geschriften die niet zijn opgenomen in de bijbel, vond ik mijn antwoorden. Bij 

God vond ik mijn antwoorden. En dat is iets wat ik nooit had kunnen bedenken. Ik ben opgevoed 

vanuit de normen en waarden van Gods hand en de wetten van het universum. Niet vanuit de 

bijbel of de kerk. En ik heb altijd geloofd dat er meer was tussen hemel en aarde, maar wat dat 

was, daar had ik geen idee van. 

Tot ik in mijn transformatieproces terecht kwam in 2015. Het is te lezen op www.inspiratiolux.nl 

onder artikelen. De reis in mijzelf, de weg van transformatie en ascentie en de reis samen met 

mijzelf. En toen begonnen de kwartjes te vallen. Ik ben altijd bescherm geweest door Gods 

hand, al had ik daar geen weet van en achteraf gelukkig maar, want ik heb veel meegemaakt in 

mijn leven.  

We leven in Bijbelse tijden dat is onomstotelijk en echt. Dit vergt uitzoekwerk en rekenwerk, want 

alles is wiskunde en je moet weten waar je moet zoeken en de geschiedenis van het bedrog 

kennen. Dit is de tijd van de profetieën, zoals onder andere in Mattheus 24, het boek Daniel en 

het boek de Openbaring staat voorzegt. De bijbel is een boek vol voorzeggingen over wat er 

komen gaat, vol symboliek en tijdlijnen. Ik snap dat je dat niet even een twee drie begrijpt, want 

het is nogal wat om door heen te komen. Om sowieso te bevatten wat er gaande is en om je dat 

ook echt te realiseren. Daarbij moet je eigenlijk terug gaan naar de oorspronkelijke Hebreeuwse 

Bijbel en het uitverkoren volk van God, de Joden. Ook al staat in de Bijbelvertaling een zelfde 

strekking, de vertalingen van Hebreeuws en het Grieks worden soms anders vertaald of 

geïnterpreteerd, Dat heeft te maken met taal en met cultuur, en de zienswijze; geschiedenis of 

mythes. Leugens, list en bedrog. Eigen belang, macht, geld en bloed. Het is een ongeziene 

oorlog tussen het licht en donker. Het is een ongeziene oorlog tegen de mensheid en als je 

oorlog voert tegen de mensheid komt God in opstand. En ook al zie je het niet, ga maar 

geloven. 

Hoe vertel je iemand dat de aarde niet meer rond is, dat de vogels niet meer vliegen en de zon 

niet langer schijnt? Hoe vertel ik jou dat het leven dat je leefde binnenkort verdwijnt. 

Het gaat niet meer om complottheorieën, wie gelijk en ongelijk heeft, wat de waarheid is of niet. 

Er zijn talloze mensen over de hele wereld die onderzoek hebben gedaan naar 

waarheidsvinding. En als je kijkt in Nederland dan kan je goede video’s en artikelen vinden over 

de situatie in Nederland en over de wereld.  

We zien alleen een grote verdeeldheid onder wat de waarheid is en wat ons niet als mensen 

wordt verteld. Er is een vaststaand feit en dat het leven dat wij leefden nooit meer terug komt. 

We leven in de eindtijd van de aarde en de wereld zoals wij die dachten te kennen. En dat kan 

een zeer angstige gedachte zijn.  

Dat je het niet kunt en wilt geloven is heel terecht, maar realiseer je dat ook heel veel Joden in 

de tweede wereldoorlog geloofden bij aankomt in een vernietigingskamp dat zij konden douchen 

http://www.inspiratiolux.nl/
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om de luizen te verwijderen en wat gebeurde er toen? Mensen zijn geneigd om autoriteit te 

geloven, hun eigen vrije wil weg te geven aan anderen en daar mogen we echt van weg. We 

hebben het afgeleerd om te luisteren naar onszelf en ons geweten, we hebben (on)bewust onze 

oren laten hangen naar ego en geldzucht, met het idee dat rijkdom vergaren de werkelijke reden 

van het bestaan is. Dat het leven maakbaarheid is en alles moet kunnen. Realiseer je dat we ons 

in een dergelijke wereld bevinden.  

Dit tijdperk vraagt om terug te gaan naar de kern van het menselijk bestaan en het recht om te 

bestaan, het leven. Het leven wordt je gegeven en de dood hoort daarbij, naar die 

basisgedachte mogen we naar terug. Protesteren, alles blootleggen en de waarheid vertellen is 

goed, maar is in feite al een gepasseerd station. Waar de mensen naar toe mogen is uit de 

angst te komen en alle gehechtheid loslaten, want er staat ons veel te wachten en daar kan je 

maar beter op voorbereid zijn. 

Zoals ik zojuist schreef, vond ik In de bijbel en alle andere geschriften mijn antwoorden. In het 

boek Amos staat mijn leven beschreven en de reden van waarom ik hier ben en wat ik te doen 

heb. Evenals het boek Esther, dat is zo van toepassing op mijn levensmissie dat ik echt wel moet 

schrijven en waarschuwen. Zo werkt God, zijn wegen zijn ondoorgrondelijk kan ik je zeggen. Ik 

heb dingen gedaan en mensen ontmoet die niet in het plaatje van de tien geboden passen en 

toch heb ik het ervaren onder Gods leiding. Ook de tien geboden zijn aangepast door de 

katholieke kek, omdat er een belang was de waarheid te veranderen, macht en geld. 

Of ik al deze ontdekkingen fijn vond? Absoluut niet, want dit is niet wat ik wilde doen. Ik was er 

wel achter gekomen dat de roep door de Goddelijke stem niet voor niets was, maar dat ik 

iemand onbeduidend en onbetekenend de mensheid mag vertellen hoe we ervoor staan, was 

niet wat IK in mijn gedachten had. Dit is het EGO (IK) versus wat de roep van mijn ziel is.  

Terug naar de geschiedenis van de mensheid. De geschiedenis laat zien dat geweld, oorlogen 

en hebzucht aan de basis van het bestaan staat. En dat terwijl de mens zelf behoefte heeft aan 

liefde, eenheid en vrede. We zij ver weg gedreven van wie we in werkelijkheid zijn en de 

bedoeling van ons bestaan. Liefdevolle wezens die vooruitgang zien in hun zielsontwikkeling. 

Want ja! We zijn een ziel in een menselijk lichaam die hier is om te evolueren en terug te kunnen 

keren naar een ziel in een mens met een zuiver geweten en in staat om onderscheid te maken 

tussen goed en kwaad. Barmhartig is, betrouwbaar, trouw en rechtvaardig. 

Wie ik ben? Dat heb ik mezelf vaak afgevraagd. Ik had wat te doen hier op aarde, maar wat? 

Ook ik ben gegaan voor carrière en geld. Het was tenslotte ook fijn om mee te kunnen doen. Al 

trok ik altijd mijn eigen plan voor wat belangrijk voor mijzelf en mijn omgeving was. Ik voldeed 

niet aan verwachtingen van anderen en de maatschappij. Ik deed anders, ik voelde me anders 

en ik weet dat er vele mensen zijn die ditzelfde ervaren. Dat is met een reden. Inmiddels heb ik 

geaccepteerd wat ik te doen heb. Ik ben als Maria Magdalena, Amos en Esther en ik weet dat 

God van al zijn kinderen houdt, Joods, Christen én heiden. In feite is er nog maar een ding wat 

we kunnen doen, vertrouwen op Gods Plan. God houdt van al zijn kinderen en wil heel graag de 

mens helpen en doet dat ook. Alleen kan dat niet zonder ons zelf!!  

Ieder van ons zal zichzelf moeten redden, daarom is zelfbewustzijn zo intens belangrijk. Dat gaat 

niet over wie we denken te zijn, maar wie we in de kern echt zijn. Jij zelf hebt het Goddelijke in je, 

iedereen heeft het christusbewustzijn in zich en daar mag je naar terug keren. En ik zeg U tijd is 

een relatief begrip en veel tijd is ons niet meer gegeven volgens het script van Goddelijke timing. 
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In de bijbel wordt gesproken over zonden, maar zonden zijn niets meer dan handelingen die die 

de wet van oorzaak en gevolg in gang zet (uit het evangelie van Maria Magdalena). Oorzaken 

van handelingen creëren gevolgen en de gevolgen geven nieuwe oorzaken die weer gevolgen 

met zich mee brengen. Het wordt een grote kluwen waar de mens niet meer uit komt. En dan 

gaan we zoeken naar oplossingen en antwoorden. De duivel in jou gaat opspelen om snelle 

oplossingen te vinden, om je geweten te sussen. En dat terwijl de dood van Jezus symbool staat 

voor het vergeven van onze zonden, maar we hebben er echt een zooitje van gemaakt. 

Je hoeft niet naar de kerk om te geloven. Eerlijk gezegd, de goede te na gelaten, de kerk heeft 

de mens altijd misleid en de kerkelijke leiders wilden volgers, maar een goede leider is 

inspirerend en wil geen volgers. Want volgers creëren verwachtingen en verwachtingen kunnen 

nooit voor een ieder worden waargemaakt. Dat creëert teleurstellingen en het gevolg is dat het 

geloof uit ons wegvloeit. En op dat punt staan we nu in de mensheid. 

Het geloof in onszelf is weg en het geloof in God al helemaal. Ik ga hier niet staan prediken over 

waarom je je zou moeten bekeren, want dat heeft geen enkele zin.  

Ik kan jullie alleen de waarheid meegeven:” Dat de aarde niet meer rond is, de vogels niet meer 

vliegen en de zon niet langer schijnt”. Dit is wat de mensheid op deze aarde te wachten staat. 

Want de dag des oordeels komt, Joël 2:31; De zon zal veranderd worden in duisternis en de 

maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. In Amos 8:9 

Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon midden op de dag zal 

laten ondergaan; op klaarlichte dag zal Ik het land duister maken. 

De  enige manier waarop we onszelf kunnen redden is je te bekeren tot God en het goddelijke in 

jezelf. Als je tot jezelf komt, kom je tot God en als je tot God komt, kom je tot jezelf zo simpel is 

het. Je hoeft niet te geloven in God als je daar niet mee bekend bent, stel je er alleen voor open 

en je zult zien dat het bestaat. Talloze voorbeelden kan ik uit ervaring benoemen dat Hij is. Hoe 

je er komt ?……  

Dat kan echt alleen door te vergeven en vergeving te vragen. Vergeven doe je voor jezelf, om 

los te komen van beperkende gedachten en om je geweten te zuiveren. Als je heel sterk bent 

dan vergeef je ook wat anderen jouw hebben aangedaan. Vergeven is je bekeren tot God, 

waardoor het goddelijke in jezelf wordt aangeboord en als jij jezelf vergeeft wordt het goddelijke 

in jezelf wakker gemaakt en kom je tot God.  

In dit tijdperk gaat het erom dat je in zijn genade komen om jezelf te redden en naar het eeuwige 

leven te gaan in het vrederijk. De ziel heeft het eeuwige leven, maar dat is in dit tijdperk eindig 

geworden. Kies je er niet voor dan zijn de consequenties ook daar en dan blijf je doen wat je 

altijd deed in de angst zitten en onderworpen worden aan een rijk die ons nu tentoongesteld 

wordt in deze huidige tijd. Geloof in de kracht van Vader God en Moeder aarde, want zij trekken 

hun eigen plan.  

Zo vertel je mensen dat de aarde niet meer rond is, de vogels niet meer vliegen en de zon niet 

langer schijnt en geef je ze de mogelijkheid om zichzelf te redden en wel de zon te doen 

opkomen, de vogels te laten vliegen en de aarde echt te leren kennen.  


