
  

 

BEWUSTZIJN-                        

DE TOESTAND TUSSEN 

SLAPEN EN ONTWAKEN 
Vrijheid of slavernij, jij kiest  

ABSTRACT 
“Er is niets belangrijker in de 

wereld dan vrijheid. Vrijheid is 

het waard om opofferingen voor 

te doen, het is het waard om er 

je baan voor te verliezen, het is 

het waard om er voor in de 

gevangenis te zitten. Ik ben 

liever een vrije pauper dan een 

rijke slaaf. Ik zou liever sterven 

in bittere armoede met mijn 

overtuigingen, dan leven in 

weelde zonder zelfrespect”-

Martin Luther King                                                                                 

Alles zeggende woorden over 

wie ik ben en wat ik kom 

brengen in de wereld. 

Leiderschap nemen over mezelf 

en eerlijk leiderschap geven aan 

anderen. Dit alles voor de 

vrijheid van de mensheid en het 

recht op haar bestaan.  

aletta oosterhuis 
https://Inspiratiolux.nl 
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Bewustzijn, de toestand tussen slapen en 

ontwaken 

Wie ben ik? Dat is wat veel mensen zich 

afvragen in deze tijd en zijn zich 

onvoldoende bewust wie ze werkelijk zijn. 

Bewustzijn, de toestand tussen slapen en 

ontwaken, leven in vrijheid of in 

systeemprogrammering, slavernij. Dit is niet 

iets wat mensen voelen en herkennen, 

omdat wij nu eenmaal in een financieel 

politiek rechtssysteem zijn grootgebracht, 

waarin we altijd vrijheid hebben ervaren en 

welvaart hebben gekregen.  

Dat er iets gaande is en dat zaken niet 

kloppen is een gegeven dat vele mensen 

wel weten. Handen en voeten kunnen 

mensen het niet geven en de vinger op de 

zere plaats leggen vergt onderzoek. 

Slavernij is een woord dat wordt gelinkt aan 

de tijd van de zwarten en de blanken en niet 

aan het heden. Het gaat ook het verstand te 

boven en we weten niet beter, want we zijn 

opgegroeid in een systeem zoals wij 

mensen, dit kennen. Dat mensen een keuze 

hebben tussen vrijheid en slavernij komt niet 

in ze op. En eerlijk daar kan ik ze geen 

ongelijk in geven.  

In de overlevering van verhalen van (over) 

grootouders en ouders aan de (klein) 

kinderen is veel verteld en veel gezwegen. 

Vroeger werd tegen mij al gezegd, zorg dat 

je doorleert, anders wordt loonslaaf. En 

niets is minder waar. Inmiddels betalen 

mensen zich drie slagen in de ronde om aan 

alles te kunnen voldoen en zelfs dan is het 

niet genoeg. De waarheid mag niet worden 

verteld en boven tafel komen. In het boek 

bestaansrecht is de rode draad te vinden en 

hoe de verhalen die mensenlevens hebben 

bepaald en niet hun weg hebben gevonden 

bij leven, maar na de dood wel zijn 

doorgegaan en hebben doorgewerkt in ons 

huidige leven 

https://www.maartenoversier.com/boek. 

 

Huidige tijd, Bijbelse tijd, de eindtijd 

Het is een bizarre en ongewone tijd en 

situatie waarin de mensheid zich bevindt. In 

de vele gesprekken die ik heb valt op dat 

mensen zich steeds meer af te vragen waar 

het leven voor dient, wat er om ons heen 

gebeurt, de chaos die is gecreëerd en 

vooral waarom dit gebeurt. Mensen krijgen 

meer en meer bewustzijn, de toestand 

tussen slapen en ontwaken en worden 

wakker. De tijd waarin we nu leven is de 

eindtijd. De tijd die is beschreven en 

voorzegt in het boek openbaring in de 

Bijbel. Dat ik dat ooit zou gaan vertellen heb 

ik in mijn bewustzijn, de toestand tussen 

slapen en waken nooit en te nimmer kunnen 

voorzien. 

Geschiedenis van de mensheid 

Om dit te begrijpen moet je het grotere 

geheel willen zien en de geschiedenis van 

de mens willen begrijpen. Het staat allemaal 

beschreven en het is voorzegt. Een ding is 

duidelijk; het leven zelf is een constante 

verandering en een herhaling van de 

geschiedenis, 

https://youtu.be/JzzUg2v4VCs tot we 

besluiten om te leren van de geschiedenis 

en kritisch naar ons zelf te kijken en ons 

geweten te zuiveren. Anders te kijken en 

anders te gaan doen. Dan pas zal er echt 

een einde komen aan de geschiedenis. 

En als mensen zijn we niet goed in 

veranderingen. Geschiedenis is wat is 

geweest, ouderwets en wat je niet kunt 

veranderen 

https://inspiratiolux.nl/spiritualiteit-is-

modern-god-is-ouderwets/ Zo wordt er 

gesproken over geschiedenis. Als je niet 

leert van de geschiedenis dan komt het per 

kerende post naar je terug. En of dat nu je 

eigen geschiedenis is of de geschiedenis 

van de mensheid, daarin is geen verschil.  

Echter rationeel denkende mensen kunnen 

zich dat niet voorstellen, omdat dit niet is 

wat ons wordt geleerd. Mensen zijn kudde 

https://www.maartenoversier.com/boek
https://youtu.be/JzzUg2v4VCs
https://inspiratiolux.nl/spiritualiteit-is-modern-god-is-ouderwets/
https://inspiratiolux.nl/spiritualiteit-is-modern-god-is-ouderwets/
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dieren en vinden het fijn om alles geregeld 

te hebben, te leven in een systeem waar 

alles duidelijk is en onder controle. Dat is 

het leven wat mensen kennen, rust vinden 

in regelmaat en een goede balans in alles. 

Mensen praten elkaar na en gaan dan 

vanzelf geloven in een issue dat wordt 

gecreëerd. Dan treedt de wet van oorzaak 

en gevolg in werking en we verzanden in 

een kluwen waar geen uitweg meer is te 

vinden.  

Wet van oorzaak en gevolg en opschudding 

Het lijkt wel op het kabinet dat is gevallen. 

En als je geen uitweg of uiteinde meer kan 

vinden dan ga je maar weg. De weg van de 

minste weerstand. Alleen is dit maar een 

deel van het verhaal en er zijn maar weinig 

die dat kennen.  

De chaos waarin we ons als mensheid 

bevinden vraagt om opschudding. 

Opschudding van bewustzijn, de toestand 

tussen slapen en ontwaken. De 

mammoettanker laten klappen tegen de 

kade en wendbaar laten draaien. Allereerst 

vraagt dit om het eerlijke en duidelijke 

onomwonden verhaal, de waarheid en de 

waarheid over de tijd waarin we leven. 

Uiteindelijk is er maar een waarheid en dat 

is te vinden in de geschiedenis van de 

mensheid en in de wetenschap die bij velen 

niet bekend is, onder andere de 

kwantumfysica en de geofysica. Als je dat 

begrijpt en verbindt krijgt alle problematiek 

een andere lading.  

Eerlijk leiderschap 

Deze kennis en wetenschap vraagt om 

“eerlijk” leiderschap en leiderschap die het 

grotere geheel kan verbinden en dat ook 

kan overbrengen. Dat ontbreekt in deze 

huidige tijd, mensen kijken niet verder dan 

hun neus lang is en geloven in wat anderen 

vertellen en dat het leven maakbaar is. Een 

duidelijk referentiekader ontbreekt in het 

grotere geheel en normen en waarden zijn 

volledig weggevaagd.  

Het “eerlijk” leiderschap zegt zoals het is, 

welke echte verandering er gaande is en is 

kritisch reflectief naar zichzelf. Niet 

gedreven door ego, macht en controle. 

Leiderschap is mensen en de mensheid 

begrijpen en de geschiedenis kunnen 

ombuigen naar betekenis van het nu. Het 

bewustzijn, de toestand tussen slapen en 

ontwaken bevorderen en mensen leiden en 

inzichten geven. Leren zichzelf te leiden en 

ze onderwijzen. Leiderschap gaat nooit om 

volgers te creëren 

https://inspiratiolux.nl/leiderschap-is-leiding-

nemen-over-jezelf/ .  

Huidige leiderschap een mammoettanker 

In de huidige maatschappij is leiderschap 

gericht op volgers te creëren en ze te laten 

doen wat de leider voor ogen heeft.  

Leiderschap is niets anders duidelijkheid 

geven en inspireren en inzichten geven. 

Bewustzijn, de toestand tussen slapen en 

ontwaken creëren, zodat mensen zelf 

leiderschap kunnen oppakken over zichzelf.   

Leiderschap over het geheel van de 

samenleving en maatschappij gaat over 

vertrouwen geven aan mensen, ze 

zelfbewust te maken en leiderschap te 

nemen over zichzelf. De mammoettanker 

heeft maar een opdracht.  Het op orde 

brengen van de voorzieningen die recht 

doen aan het bestaansrecht van de 

mensheid. En het op orde brengen van de 

basis van voorzieningen, zoals zijn 

opgenomen in de grondwet. De kern van de 

mammoettanker is het realiseren van vrede 

en veiligheid voor iedereen op de wereld. 

Daarvan zie je op dit moment niets, maar 

dan ook niets van terug. 

Is er door het Westen ook maar één poging 

ondernomen om de oorlog met Oekraïne en 

Rusland te beëindigen? Waarom, er vallen 

zoveel doden en gaat het hier alleen over 

macht uitoefenen om iemand op de knieën 

te krijgen?  En welk belang heeft het Westen 

hierbij? Ook dat gaat ver terug in de 

geschiedenis én leugens, list en bedrog. 

https://inspiratiolux.nl/leiderschap-is-leiding-nemen-over-jezelf/
https://inspiratiolux.nl/leiderschap-is-leiding-nemen-over-jezelf/
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Levens tellen dan niet. Dat is wat gebeurd 

in alle oorlogen die zijn gevoerd. Het gaat 

over (financiële) macht, controle en 

belangen. Het gaat niet over mensbelangen 

of levens. Het gaat altijd over grondstoffen 

en religies. Het is nu tijd voor bewustzijn, de 

toestand tussen slapen en ontwaken van de 

mensen. Het licht door geloof, liefde en 

hoop tot leven te wekken. 

Vals leiderschap 

Het laten zien dat in de geschiedenis 

mensen al eeuwen lang met vals 

leiderschap te maken hebben in de wereld. 

Vals leiderschap is gebaseerd op leugens, 

list en bedrog.  Mensen die het leven en de 

waarheid echt kenden zijn uit de weg 

geruimd. Kijk maar naar wat er onder 

andere met de Indianen en Aboriginals is 

gebeurd. Zij leefden samen met de aarde, 

de hogere macht en de voorvaderen. Dit 

gaat over het laten verdwijnen van de 

overdracht van kennis en geschiedenis over 

het leven zelf.  

Dat is ook wat ik beluister bij mensen. 

Wantrouwen in leiders, wantrouwen in de 

goedheid van anderen en de verandering bij 

mensen in gedrag. Dit komt niet naar voren 

in de beelden die worden geschetst. Het is 

wat mensen niet durven te verwoorden, 

omdat dat niet sociaal wenselijk is.  

Ruwe waarheid en vertrouwen 

Mensen willen leven in een wereld waar 

vrede is in eenheid en samen, ze geven aan 

dat dit vraagt om leiderschap. Alleen met 

positief denken en sociaal wenselijke 

antwoorden kom je daar niet terecht. 

Bewustzijn, de toestand tussen slapen en 

ontwaken mag tot leven worden gebracht. 

Soms moet de ruwe waarheid van de 

geschiedenis aan het licht komen. En 

tegelijk is het belangrijk om te vertrouwen te 

hebben en te houden in een macht die 

groter is dan onszelf en die touwtjes in 

handen heeft. Alleen zijn we daar ver van 

weggedreven.  

Of je nu gelooft en vertrouwt in het 

overheidsnarratief, de waarheid vindt in 

‘complottheorieën’, of in de voorzeggingen 

uit de bijbel. Er is een duidelijke 

overeenkomst en dat is dat er een radicale 

verandering aanstaande is. De uitkomst 

wordt bepaalt door jouw keuze. En Rutte 

zegt steeds: ”Als mensen willen dat het 

stopt dan stopt het.” Ik heb al eerder 

gezegd de politiek laat ons zien en vraagt 

mensen bewust te worden. Dat is niet wat 

mensen willen horen. Daarom is de 

boodschap zo ingewikkeld, terwijl het 

antwoord redelijk eenvoudig is.  

Maakbaarheid is verdienmodel 

Mensen zijn gaan denken dat we alles zelf 

met mensenhanden maken en het leven 

maakbaar is. Alles is een verdienmodel 

geworden. Geld is leidend geworden in ons 

bestaan, kijk maar naar de grote 

industrieën, farmacie, voedingsmiddelen, 

gezondheidzorg, onderwijs, huisvesting, 

wapenindustrie en zo kan het rijtje vast 

aangevuld worden. Alles is erop gericht om 

te verdienen en er beter op te worden, de 

vraag is alleen wie er beter van wordt. 

En omdat de maatschappij en de wereld zo 

is ingericht geven we onze stem weg aan 

macht en controle in de hoop dat anderen 

ons de weg wijzen. Maar wat als de 

anderen ons nu de verkeerde richting op 

sturen? In plaats van geloof, liefde, hoop en 

vertrouwen te geven dat wij met elkaar de 

maatschappij maken, krijgen mensen 

leugens, list en bedrog voorhouden. Dit 

werkt wantrouwen in de hand. Je hoeft hier 

niet spiritueel of geleerd voor te zijn, dit is 

gewoon boerenverstand.   

Oude kleren afleggen 

De verandering is al gaande en het zal ook 

gebeuren, niets kan stoppen van wat er 

komen gaat. Voor de verandering volledig 

kan doorzetten zal al het oude verwijderd 

moeten worden. En om de verandering te 

omarmen en echt naar een heel nieuw 
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begin te kunnen gaan, zullen de kleren 

mogen worden afgelegd. Dat doet pijn, dat 

geeft angst en dat vraagt om loslaten van 

alles wat wij mensen hebben gekend.  

Dit vraagt om bewustzijn, de toestand 

tussen slapen en ontwaken te doen 

ontwaken. Dat is waarom zelfbewustzijn en 

leiderschap nemen over jezelf zo ontzettend 

belangrijk is. Geloof, liefde en vertrouwen 

het enige is wat jou houvast geeft. Door te 

vergeven van wat jij jezelf altijd hebt 

aangedaan en wat anderen jou hebben 

aangedaan. Je geweten zuiveren en hierin 

oprecht zijn. Vergeef en het zal je vergeven 

worden.  Zoals Martin Luther King vertelde:” 

Uiteindelijk zullen we ons de woorden van 

onze vijanden niet herinneren, maar het 

zwijgen van onze vrienden.”  

Waarheid en oordelen 

In Zacharia 8:16 staat:” Dit zijn de dingen 

die u doen moet: spreek [de] waarheid 

tegen elkaar, oordeel [naar] waarheid in uw 

poorten met een oordeel [dat] de vrede 

[dient].” 

De mens oordeelt zichzelf wel, dat hoeven 

mensen niet te doen en de dag des 

oordeels komt steeds dichter bij. “Duisternis 

kan geen duisternis verdrijven, enkel het 

licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat 

verdrijven, enkel de liefde is daartoe in 

staat.”- Martin Luther King. Laten we geloof, 

hoop en liefde geven aan het licht, het 

goddelijke zodat wij niet geoordeeld 

worden. Want met het oordeel waarmee u 

oordeelt, zult u worden geoordeeld, en met 

de maat waarmee u meet, zal u worden 

gemeten - Mattheüs 7:2 

https://www.kingcomments.com/nl 

Nieuwe kleren aandoen 

Ik heb naast mijn persoonlijke transformatie 

een diepgaand en intensief 

transformatieproces nodig gehad. En veel 

studie om te begrijpen wat er gaande is in 

de maatschappij, de samenleving en op de 

aarde in het grotere geheel.  

Het heeft me mijn oude leven gekost, maar 

ik heb nieuwe kleren mogen aantrekken om 

te gaan vertellen wat iedereen kan doen in 

deze tijd van chaos. “Er is niets belangrijker 

in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het 

waard om opofferingen voor te doen, het is 

het waard om er je baan voor te verliezen, 

het is het waard om er voor in de 

gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije 

pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever 

sterven in bittere armoede met mijn 

overtuigingen, dan leven in weelde zonder 

zelfrespect”-Martin Luther King  

Leiders en profeten 

Ik zal als Mozes nu op de berg gaan staan 

om te vertellen aan de mensheid welke weg 

wij gaan, wat ik heb te doen en wie ik ben. 

Ik heb als Amos mijn werk in de zorg als 

interimmanager moeten laten gaan. Als de 

kleine profeten vertel ik het verhaal van het 

oordeel, over het vertrouwen die de redding 

kan brengen en de lauwheid die de mensen 

met zich meedragen. En als Esther die haar 

volk redt op een manier die niemand 

verwacht. Ja, ik neem nu “eerlijk” 

leiderschap over mijzelf en deel dit met 

anderen! Ik heb een verhaal en een missie 

en die is niet altijd gemakkelijk. Bewustzijn, 

de toestand tussen slapen en waken is wat 

ik bij mensen mag opwekken en een mooie 

boodschap mag geven. 

Mijn leven is geen alledaags verhaal, er zijn 

heel weinig die dat weten. Het leven is voor 

mij nooit een begaanbaar pad geweest en 

dat zal het ook nooit zijn. Ik heb me ermee 

verzoend en verenigd. Inmiddels ben ik de 

onzekerheid van wat anderen zullen denken 

kwijt. Ik kan niet anders doen dan mensen 

inzichten geven vanuit volle overgave in 

zekerheid van kennis en expertise over 

zelfbewustzijn, leiderschap, bestaansrecht 

en de verandering die komen gaat. Het 

goddelijke en het geloof en wat jij zelf kan 

doen om mee te gaan. Meegaan in de 

vrijheid of blijven in de slavernij. Dat is de 

keuze die jij hebt. 

https://www.kingcomments.com/nl

