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ABSTRACT 
In mijn zoektocht naar wat ik te doen heb op 

aarde en in het proces van transformatie 

stuitte ik op vele vragen over de spirituele 

wereld, de new age beweging. Het was voor 

mij persoonlijk een onduidelijke bron van 

uitlatingen, want waar kwam de informatie 

vandaan? Moet ik dat dan zomaar geloven 

dat hetgeen wordt verteld waar is? Met wie 

praat iedereen in het universum en hoe weet 

je dat dan? Wat is er nu werkelijk gaande is 

in de wereld? Niets is wat het lijkt en waarom 

gebeurt er in de wereld wat er gebeurt en 

waar vindt het zijn oorsprong? Hoe zit de 

bestaansgeschiedenis van de mens in 

elkaar, en waar is het leven voor bedoeld? In 

dit schrijven laat ik de weg zien die ik ben 

gegaan om te komen tot antwoorden en de 

waarheid van wat er nu gaande is op aarde, 

de wereld en in de maatschappij. Hetgeen is 

geschreven komt uit mijn eigen ervaringen in 

mijn leven, mijn ervaringen met goddelijke 

liefde uit het universum en mijn geloof in 

God.  

aletta oosterhuis 
      

 

Op zoek naar de waarheid 

van ons bestaan, is dat 

ergens te vinden? 
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Op zoek naar de waarheid van ons 

bestaan, is dat ergens te vinden? 

Waarom willen we zo graag geloven in de 

kracht van het licht en het universum en niet 

in God de schepper, de bron van energie 

van AL wat is?  

Ik ben lang op zoek geweest naar 

antwoorden op deze vraag. Want wat als 

God de kracht van het licht nu eens blijkt te 

zijn en het universum bestiert, samen met 

alle wezens, meesters en (aarts) engelen? In 

mijn eigen logische redenatie, intuïtie, 

innerlijk weten en ervaringen dat God de 

kracht van het licht is, steeds dit meer mijn 

overtuiging. En dat realiseerde ik mij na heel 

veel onderzoek waarbij ik de antwoorden 

onder andere in de Bijbel vond. Voor mij was 

dat even schrikken, want wat moest ik daar 

nu mee? Ik word altijd geleid naar de 

antwoorden op mijn vragen. En ik zal eerlijk 

bekennen, ik ging eerst in de weerstand, 

want was de Bijbel niet herschreven? Miste 

er niet vele boeken? En waar moest ik 

beginnen?  

En toch door de roep van mijn naam door 

een stem uit het universum, meerdere 

keren, ben ik me gaan realiseren dat het 

God was die mij riep. Ik ben op onderzoek 

uitgegaan wat de betekenis was van de 

stem die mij riep en waarom. Toen ik begon 

te begrijpen dat ik een geroepene was en 

uitverkoren om te gaan doen waarvoor ik 

gekomen was op aarde, want iedereen is 

hier met een reden! Werd mij dwingend 

doch zeer vriendelijk gevraagd om mijn 

leven aan mijn missie, levensdoel en roeping 

te gaan wijden.  

Geloof in hemel en aarde en dat er meer 

was heb ik altijd al gehad, echter nu kreeg 

dit een verdieping, een gezicht en dat is de 

reden van mijn geloof in God en het 

goddelijke in mijzelf. Ik vond eerst God en 

toen het goddelijke in mijzelf, maar als je het 

goddelijke in jezelf ontdekt vindt je Hem ook. 

Het was ook een herkenning van wat ik altijd 

in mijn leven heb gedaan vanuit het toen 

nog onbewuste Christus Bewustzijn. Ik 

leefde al vanuit dit bewustzijn, omdat ik zo 

mijn waarden, normen en principes heb over 

het leven. Ik had alleen geen idee dat dit 

Goddelijk was en vanuit het Christus 

Bewustzijn kwam. Zo ben ik tot geloof 

gekomen en ben gaan beseffen waarom ik 

onderzoek mocht gaan doen naar het leven, 

naar het bestaan van de mens en waarom 

er NU gebeurt wat er gebeurt in de huidige 

tijd. Het grote onrecht wat de mensheid 

wordt aangedaan, de chaos en verwarring. 

Het zelfbewustzijn vergroten en het 

stimuleren leiderschap te nemen over jezelf 

in lijn met het beeld van God van de mens 

en vanuit de leraar Jezus Christus over het 

leven en het bestaan. Over wie je werkelijk 

bent en niet wie je denkt wat je bent, omdat 

we dat zijn gaan geloven, de illusie.  

De opkomst van de new age beweging, de 

spirituele kant van het leven 

Gedurende mijn transformatie en 

ascentieproces 

(https://inspiratiolux/artikelen.nl) ben ik mij 

gaan afvragen waar die spirituele beweging 

uit was ontstaan, de new age beweging, 

waarbij iedereen op een matje gaat zitten te 

mediteren en met yoga zich in hele moeilijke 

posities manoeuvreert. Ik kreeg het met de 

beste wil van de wereld niet voor elkaar. Na 

lang oefenen kreeg ik wel mijn hoofd leeg en 

mijn gedachten stil, maar niet door 

meditatie. Ik praatte van me af tegen mijn 

hond, gewoon als ik in de natuur was 

praatte ik en in mijzelf tegen…… dat wist ik 

toen nog niet, het universum, wie er dan ook 

maar wilde luisteren. Ik vond het moeilijk om 

zomaar aan te nemen wat er werd gezegd 

over de nieuwe wereld, dat het in het 

universum alleen maar licht was en prachtig 

en over zielsplannen die ik van tevoren zou 

hebben getekend en zo nog meer. Ik ben 

echt goed van padje af geweest bij het 

tekenen van dit zielsplan, waar ik me echt 

geen donder van kan herinneren overigens. 

Het zal best en het is mij meerdere keren 

verteld, alleen ik kan er niets mee. Niet 

https://inspiratiolux/artikelen.nl
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tastbaar genoeg voor mij. Dat ik hier met 

een reden ben dat voel ik zeker en 

terugkijkend op mijn transformatieproces en 

ascentie ben ik gaan begrijpen met welke 

reden ik zoveel doorleeft en beleefd heb in 

mijn 50- jarige leven. 

De les; je bent spiritueel al je hele leven, je 

wordt het niet. Je wordt ontwaakt als het 

jouw tijd is. 

Vele mensen laten zich de toekomst 

voorspellen, wat ik ook heb gedaan, alleen 

kwam er nooit iets van uit. Sommige 

spirituele mensen bleken leraren op mijn 

pad en waren echt heel duidelijk en eerlijk 

naar mij. Zij spaarden mij niet door mooie 

verhalen te vertellen, maar wel over wat ik 

had te doen, welke lessen daarbij hoorden 

en dat het proces waar ik in terecht 

gekomen was echt niet altijd leuk was. Je 

hebt een eigen vrije wil, maar dat is echt 

beperkt als je voor het universum werkt, ze 

leiden je altijd daar waar ze je hebben willen. 

Ze waren heel duidelijk en volkomen 

empathisch oprecht, ze schuwden niet om 

te vertellen dat ik echt eens diep bij mezelf 

naar binnen moest gaan en hoe ik anders 

kon leren kijken. Ze schuwden de waarheid 

van de wereld niet voor mij en ze durfde te 

confronteren en mij een spiegel voor te 

houden. Dat was wel even andere koek dan 

alles wat ik tot mij had genomen over 

spirituele ontwikkeling en mensen die zich 

bezig hielden met spiritualiteit en mij wel 

mooie verhalen voorspiegelden, wat hoop 

gaf, maar ook veel teleurstelling. Het kwam 

zoals gezegd nooit uit. Ik was zoekende 

naar antwoorden buiten mijzelf en wist niet 

dat ik ze in mijzelf kon vinden. Ik had ook 

nooit meegekregen dat er weleens 

onzuiverheden en behoorlijk wat duister en 

duiveltjes in het universum zouden kunnen 

zitten, want alles werd gezegd, was mooi, 

zuiver en prachtig. 

Alle tools die ik heb gebruikt om zekerheden 

in mij leven te krijgen 

Ik leerde de hele dag positief te denken en 

vooral geen negativiteit binnen laten, want 

dat trok je dan aan. Ik ben vooral van de 

realiteit en ben echt geen doemdenker, je 

kan echt wel alles ombuigen, maar ik zie 

toch echt wat er om mij heen gebeurt en dat 

dat van geen kanten klopt. Het proces dat 

zich in mijn leven afspeelt vind ik af en toe 

echt niet leuk, net zoals ik soms het leven 

gewoon niet leuk vind.  

Ik heb me, net als velen, vastgehouden aan 

tarotkaarten om maar zeker te weten dat ik 

DE liefde en ultiem geluk zou vinden, en het 

leven echt alleen maar een verbeterde 

versie zou gaan worden. Ik las net als velen 

over onvoorwaardelijke liefde, de 

tweelingziel liefde. De ziel die is gesplitst en 

dan weer samenkomt, eerlijk ik heb er altijd 

wel mijn twijfels over gehad, al heb ik ook 

stiekem gehoopt dat het wel zo was, want ja 

iedereen wil liefde. En ja, ik heb mijn 

zielsliefde mogen leren kennen en samen 

een intense onvoorwaardelijke liefde en 

vriendschap mogen ervaren. Het ging vooral 

over samen leren; over jezelf en elkaar, 

spiegelen en loslaten. Ik geloof zeker in 

zielsliefde en de bestemde partner door God 

geschonken, want dat was in mijn geval 

zeker van toepassing. Ik heb ons altijd heel 

beschermd gevoeld en uiteindelijk ‘wist’ ik 

ook wanneer ik moest loslaten en alleen 

verder moest op mijn pad. Inmiddels ben ik 

me gaan realiseren dat dit 

gesplitsezielensprookje door het duiveltje in 

de wereld is geholpen. Goddelijke stuurt jou 

de liefde op je pad als de tijd daar is.  

Wat jij hebt te doen in het leven NU 

Vasthouden aan DE ultieme liefde is heerlijk, 

vertrouwen op tarot, 

toekomstvoorspellingen, astrologie en 

channeling uit het universum trekt jezelf 

volledig weg van wat je hebt te doen om 

ervoor te zorgen dat je tot je volledige zelf 

komt. Je legt het dan buiten jezelf in de 

hoop dat het dan gaat zoals je hoopt en 

denkt dat jou wordt gezegd. Dit levert vaak 

teleurstelling op, want je hoopt toch. Dat de 
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behoefte er is om met mensen te praten 

over jou ontwikkeling, ontwaken of over het 

leven is een heel logisch gevolg, want er 

gebeurt van alles en je kan er met je 

verstand soms niet meer bij. Het is echt 

belangrijk dat je voelt in het gesprek of je 

gevoel klopt bij de persoon die jij contact. Ik 

heb echt wel wat ervaring opgedaan hierin 

en ook hier lijkt het duister vrij spel te 

hebben. Soms hebben mensen die jou 

willen helpen zelf hier geen weet van. Er zijn 

echt goede mensen die jou op weg kunnen 

helpen. Als je gevoel zegt het komt niet 

overeen of ‘ik weet het niet’ dan klopt dat en 

verbreek dan zo snel mogelijk het contact.  

Wat je echt hebt te doen is uit de angst 

komen door je eigen schaduwstukken 

opruimen en doorleven van situaties uit je 

leven die jou intens hebben geraakt. En dat 

is echt een pittige en wilde rit, waarin het lijkt 

alsof je volledig jezelf kwijt bent, waarin je 

Jantje lacht en Jantje huilt speelt. Daarnaast 

is het belangrijk om te leren omgaan met de 

macht van de leugen die over de waarheid 

regeert, feiten en fictie en onderscheiden 

van de echte waarheid en illusie. Dan leer je 

ook wat jou schaduwkanten zijn en hoe jij in 

je leven hebt gehandeld én hoe je je zuivere 

geweten volgt. Dan kom je tot het goddelijke 

in jezelf en het Christus Bewustzijn. Zuiver 

geweten is het stemmetje in jou die jou 

verteld:” eigenlijk hoort dit niet, zou je het 

wel doen?” of je weet dat iets niet mag en je 

doet het toch, daarna voel je je schuldig. Als 

je opbiecht zuiver je je geweten. Daarnaast 

heb je ook nog iets te doen in het opruimen 

van de voorouderlijke lijn, want de ellende 

die onze voorouders hebben meegemaakt is 

in ons DNA gelegd en daar krijg jij weer mee 

te maken (uit Bestaansrecht; M. Oversier). 

Als je hiertoe allemaal bereid bent dan maak 

je de keuze tussen het duiveltje en het 

engeltje op je schouder. Je kiest ofwel voor 

jezelf ofwel voor je eigen ondergang.  

Door mijn onderzoeken van het laatste jaar 

en mijn ervaringen met Vader God, Gods 

werk en hoe God werkt, kwam ik elke dag 

een stapje verder bij mijn ontdekking van de 

boodschap van Goddelijke liefde die door de 

bijbel en alle andere geschriften heen te 

lezen was.  

Ik noem Hem God, mijn Vader, de bron van 

ons bestaan, de zon en de schepper van al 

wat is, het universum en de grote energie. 

Het is voor mij geen man met een baard, 

maar een energie die alwetend is, alles ziet 

en als Vader voor mij doet wat Hij belooft. 

Nog wat onwennig, want ik was op 

ontdekkingsreis, heb ik inmiddels veel te 

vertellen over de boodschappen die staan 

beschreven als leidraad voor het menselijk 

bestaan en waarvoor het leven bedoeld is. 

Het scheppingsverhaal is zoveel meer dan 

Adam en Eva, het licht en het duister, de 

duivel en de engel.  

Ik ben echt geen Schriftgeleerde, maar ben 

door de ogen van liefde en vanuit mijn 

ervaringen in het leven, én mijn hart gaan 

onderzoeken. Ik ben gestart omdat ik wilde 

weten wie Hij was en waarom we ons 

wereldwijd en in de maatschappij in de 

situatie bevinden zoals deze nu is. Naast 

een aantal goede informatieve websites, 

filmpjes, de geschriften die nooit zijn 

opgenomen in de Bijbel vond ik veel van wat 

ik wilde weten, evenals de beschrijving van 

mijn rol en betekenis van mijzelf in dit leven. 

Alles wat ik vertel en schrijf komt uit mijn 

(levens) ervaringen, gebeurtenissen in mijn 

leven en uit de Bijbel en de geschriften die 

nooit zijn opgenomen.  

Het is dus belangrijk om zelf onderzoek te 

doen naar wie we echt in de kern zijn, naar 

het zelfbewustzijn, en de enige weg is om 

hierover leiderschap over jezelf te nemen. 

Niemand kan dat voor je doen en jij weet dat 

in je hart. Hoe kan je dat weten in je hart? In 

de zorg wordt vaak gewerkt vanuit een niet 

pluis gevoel en iedereen kent dat gevoel, 

maar wat doe je ermee? Je voelt dat er iets 

gaande is, maar wat? Je weet dat je iets 

moet doen, maar wat? In de zorg is het zaak 

om te handelen, omdat het vaak om 
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levensbedreigende situaties gaat of situaties 

die lijken te kloppen, maar je voelt aan alles 

dat er zaken niet in de haak zijn. Iedereen 

kan dit, alleen is het moeilijk omdat mensen 

letterlijk verhard zijn en weg van hun hart.  

Goddelijke in jezelf, God of beide 

Vind het goddelijke in jezelf en je vindt God 

en vind je God, dan vind je het goddelijke in 

jezelf, het maakt niet uit welke volgorde. Ik 

vond God en toen mijzelf. Ik ben de weg van 

Jezus Christus opgegaan en dat is voor een 

ieder belangrijk. Het gaat met name om de 

lessen die hij ons heeft gebracht. Lessen 

over liefde, gelijkwaardigheid, oordeel loos 

zijn, trouw, betrouwbaarheid, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

Hierover na te denken kan een verdieping in 

jouw leven geven en komen tot de kern van 

wie jij als mens bent. Als je het goddelijke in 

jezelf gaat zien dan  verrijkt het jouw leven 

en steunt je in je transformatieproces.  

Door mijn geloof en besef wie Jezus is 

herkende ik de ervaringen die ik heb 

doorleeft die ook zijn apostelen hebben 

gehad. De vragen wie Jezus was, of Hij de 

echte Messias was en over het hoe alles 

ging verlopen naar wat Jezus vertelde. De 

apostel Maria Magdalena was voor mij echt 

herkenning, want zij had niet alleen 

duidelijke en mooie boodschappen over te 

brengen aan de andere apostelen en het 

volk, zij vocht ook tegen haar angst om het 

goede te zeggen, én bokste tegen 

vooroordelen van de mannen over de 

intelligentie en veronderstelde 

voorkeurspositie van Maria Magdalena bij 

Jezus. Een aantal vonden dat een vrouw 

niet op dergelijk niveau kon meepraten. Het 

ging over gelijkwaardigheid die er nooit zou 

kunnen zijn volgens de overlevering in het 

evangelie van Maria Magdalena. Nu ben ik 

in de voetsporen gestapt van Jezus, de leer 

van het leven te leren en de wijsheid die hij 

bij zich droeg. Als je houvast zoekt in je 

proces dan mag je je daar echt in 

verdiepen, het neemt de twijfel over jezelf 

weg. Het is alleen geen gangbare weg meer 

in ons bestaan, het Christusbewustzijn is 

weggesneden en gehaald uit ons bestaan. 

Er zijn echt veel feiten boven tafel gehaald 

en beschreven in onderzoeken, boeken en 

ook de geschriften, maar die worden niet 

getoond. Dit om te voorkomen dat mensen 

leren om hun eigen goddelijke in zichzelf te 

ontdekken en lief te hebben. Als dat gebeurt 

dan gaat het licht overheersen en komt de 

waarheid aan het licht. Dat is niet in het 

voordeel van het duiveltje. Dat het toch wel 

gaat gebeuren weet het duiveltje ook, maar 

zolang de waarheid nog niet in het licht is 

gezet, zal hij gewoon zijn gang gaan. Dit 

heeft alles te maken met de geschiedenis 

van het menselijk bestaan en de 

voorzeggingen in het boek Daniel, Matheus 

en Openbaring uit de bijbel. 

Onbetrouwbare wereld, het duister en het 

duiveltje 

Mensen zijn gaan geloven in sprookjes, het 

is echter het duiveltje die je dit verteld om 

jou in een illusie van maakbaarheid te 

brengen en af te brengen van jouw eigen 

goddelijke pad. Wij weten niet half wat wij 

kunnen! Hij leidt je in de richting van de hele 

brede weg, de schapen in de kudde die 

achter de herder aan lopen, want mensen 

lopen niet graag alleen. Het smalle en 

nauwe pad is onbekend en niet van tevoren 

te overzien en dat vinden mensen te 

spannend, dit is gemakzucht en het 

overgeven aan de massa, massaal ingezet 

door het duister en het duiveltje. Echter om 

het leven te leven heb je  heuvels en bergen 

te beklimmen en die kunnen talrijk zijn. 

Daarom is het gevaarlijk om met je hoofd in 

de wolken te lopen en de realiteit uit het oog 

te verliezen. Je doorleeft het leven niet en je 

bent een makkelijke prooi van het duiveltje. 

En de weg van transformatie is evolutie van 

je ziel en spirit , bewustwording, groeien in 

geloof, werken met de energie die altijd 

vanuit liefde het goede met je voorheeft, 

maar handelt door je te laten ervaren. Liefde 

is loslaten, laten ervaren en er zijn. Dit 

proces is allesbehalve leuk, omdat je 
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continue voor keuzes wordt gesteld die forse 

impact hebben op je leven en je daalt af 

door de diepste dalen van je ziel en in je 

hart. Je hoofd en ego zeggen iets anders en 

daar is het gevecht die je ervaart. Dat je 

gaat twijfelen in het proces van 

zelfbewustzijn klopt, want het is het licht, het 

goddelijke wat je leidt, maar het duiveltje 

probeert er alles aan te doen om te zorgen 

dat je twijfel over jezelf groeit.  

Gevaar in deze huidige wereld, de duistere 

kant van spiritualiteit 

Het gevaar in het huidige tijdperk is dat je 

niet altijd direct weet en voelt wie je wel en 

niet kan vertrouwen. Ik ben altijd goed 

geweest van vertrouwen, maar het bleek zijn 

keerzijde te hebben. Mensen kunnen 

maskers dragen die je niet direct doorziet. 

Het duister brengt zoekende zielen vaak 

illusie en vooral hoop, die uiteindelijk vals 

blijkt te zijn. Met alle gevolgen van dien. Het 

trekt ze weg van hun proces van 

zelfbewustzijn en het leiderschap wat ze 

daarbij zelf alleen maar kunnen nemen.  

Spiritualiteit is een enorm verdienmodel 

geworden en je hoort mij niet zeggen dat je 

er geen geld mee mag en kan verdienen, 

maar als de drijfveer geld is en er rijk van te 

worden onder het mom van manifestatie, 

dan lijkt het duister en het duiveltje heel 

goed hun werk te doen. Dat is namelijk wat 

er in de geschiedenis altijd heeft 

plaatsgevonden en zo is ons leven ook 

ingericht, het vergaren van geld om er beter 

van te worden. Het verraderlijke is dat velen 

inderdaad in een proces zijn gekomen van 

het licht, maar wat is getorpedeerd door het 

duister. Er zijn vele mensen mij voorgegaan 

in het proces van zelfbewustzijn en als 

spiritueel werker die weten hoe het duister 

werkt. Het heeft met hun innerlijk weten te 

maken en dat, wilde ik ook feitelijk zien. Ik 

verbind mijn innerlijk weten en intuïtie met 

mijn onderzoek en analyse. Ik heb nu 

meerdere keren mogen ervaren dat het echt 

verbluffend is hoe het innerlijk weten van 

mensen zo intens sterk kan zijn, zonder dat 

zij veel lezen en onderzoek doen zoals ik 

graag doe en dat de feiten het verhaal 

kloppend maken.  

Ik dacht dat ik spiritueel goed bezig was 

Ik vond gelukkig twee mensen die mij 

keihard met mezelf confronteerde en mij met 

de waarheid over het bestaan 

confronteerde, want ook ik dacht dat ik echt 

goed spiritueel bezig was. Al vertel ik nooit 

dat ik spiritueel ben, want ik schaam me er 

niet voor, het voegt niets toe in mijn ogen. Ik 

ben Aletta en heb iets te vertellen en dat 

doe ik graag onderbouwd. Ik weet wie ik ben 

en wat ik aan kwaliteiten heb. Dat heb ik 

altijd al gehad, het is alleen door mijn proces 

van ascentie verder ontwikkeld. Ik ben mij er 

bewust van geworden, maar in mijn hele 

leven was het er en dus heb ik daar nooit 

echt over nagedacht. Toen ik echt diep ging 

in mijn zelfbewustzijn ben ik blijven doen wat 

ik altijd al deed en ik dacht dat ik het wel 

alleen kon met af en toe een beetje hulp van 

boven. Dat ging niet en liep echt aan tegen 

de grenzen van mijn kunnen. Ik werd 

gedwongen om met God te praten en te 

vragen, én mijn diepste angsten te delen en 

niet alleen praktische vragen beantwoord te 

krijgen. 

In dit proces van zelfbewustzijn en het leren 

kennen van de waarheid werd duidelijk dat 

mijn hele leven een grote bak van doorleven 

van situaties bleek te zijn geweest ter 

voorbereiding op wat NU gaande is en 

erover te kunnen spreken. Dat is waarvoor 

ik op deze aarde ben gezet. Dit heb ik altijd 

geweten, ik heb me er nooit in verdiept. Dat 

is namelijk de kern van spiritualiteit, het 

leven zelf en de groei van jouw geest en ziel, 

door het ontvangen van de Heilige Geest. 

Leren door te ervaren en daarmee te dealen 

en op te lossen. Alleen ik “dacht” dat ik dat 

altijd overal alleen voor stond en het zelf 

moest oplossen. Niets bleek minder waar na 

mijn volledig ontwaken. 

Ik dacht altijd dat ik weinig EGO had, omdat 

ik mezelf altijd aan de kant schoof voor een 
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ander, opkwam voor anderen en anderen de 

credits gaf voor wat ik eigenlijk had gedaan. 

Nobel hé? Ik was wel altijd geneigd om eerst 

te kijken naar mezelf in allerlei situaties, 

maar als ik daar niet uitkwam gaf ik anderen 

de schuld, ook God, want als Hij toch 

bestond liet Hij me toch niet in al deze 

situaties belanden? Niet wetende dat God 

zich uiteindelijk had teruggetrokken en de 

mensheid aan de mensen zelf heeft 

overgelaten. Hij was daar zeker, op de 

achtergrond en ziet alles en indien 

noodzakelijk grijpt Hij echt wel in, daar ben 

ik het levende voorbeeld van, anders was ik 

al niet meer hier geweest.  

Geloof en vertrouwen aan wie schenk je 

het? 

Ik geloofde oprecht in de goedheid van de 

overheid, democratie, en dat wet- en 

regelgeving het middel was om de 

samenleving te laten functioneren. Ik ging 

ervan uit dat mensen goede bedoelingen 

hadden. Ik was echt vrij naïef en hoopte 

tegen beter weten in dat het anders was dan 

ik in vele situaties met vele mensen én 

instanties heb ervaren in mijn leven. Dat is 

het mooie van leven met God, zijn genade 

valt buiten deze wetten en als je met Hem 

leeft zal Hij je helpen om buiten de wetten 

van de maatschappij te kunnen leven. Je 

bent als mens voorbestemd om hemels te 

leven, in vrijheid en in vrede. 

Oordelen 

Oordelen probeerde ik te vermijden, dacht 

ik. Ik heb echter kinderen die mij heel 

precies vertelden wat ik altijd deed, namelijk 

een mening geven over anderen en 

daarmee een oordeel. Zeker de laatste jaren 

van mijn leven waarin ik volop in de matrix 

en in de illusie leefde en werkte ben ik dat 

gaan ontwikkelen. Naast een aantal mensen 

die op mijn pad zijn gezet én mijn kinderen 

ben ik mijn zelfbewustzijn intens gaan 

ontwikkelen en heb daarmee leiderschap 

over mijn leven genomen om volledig 

authentiek te worden en me vooral niets 

meer van anderen aan te trekken, maar 

bovenal objectief naar situaties te kijken 

zonder te oordelen. Want de mens oordeelt 

zichzelf al genoeg, zonder te weten hoe hij 

in genade en in een zuiver geweten kan 

komen. Alleen op deze manier kan ik mijzelf 

volledig overgeven aan mijn missie en 

levenstaak. Ik ben namelijk 24/7 in dienst. In 

dienst van God en het universum in het 

huidige aardse leven om mijn steentje te 

kunnen bijdragen.  

In dienst van God en zijn universum 

Of ik dit leuk vind? Nee, vaak niet, want je 

wordt continue geconfronteerd met je 

gedrag en hoe je doet. Of wat je niet doet 

en wel zou moeten doen. En Hij ziet echt 

alles, dat heb ik ervaren, het gaf me in het 

begin een naakt gevoel, alsof je echt niets 

meer verborgen kan houden, en dat is ook 

zo. Geduld en goddelijke timing is het 

toverwoord en dat is nu net wat ik niet bezit, 

maar wel heb moeten leren. God is de vader 

en gedraagt zich ook als een vader en mijn 

eigen overleden vader doet soms gezellig 

met Hem mee. Lees op mijn website 

https://inspiratiolux/.nl onder het kopje om te 

lezen de verhalen over hoe het werkt bij mij. 

Je wordt als kind van God opgedragen als 

God te zijn; eerlijk, oprecht, rechtvaardig, 

betrouwbaar en trouw. Nederig en 

dankbaar, en te staan voor de boodschap 

die Jezus Christus ons heeft gegeven 

gedurende zijn leven en daarna. De reden 

van zijn kruisiging om ons mensen te 

verlossen van onze zonden. Iedereen heeft 

zonden, ik ben het levende voorbeeld van 

leven in zonden en toch heb ik vergeving en 

de genade gekregen van God. Ik heb mijn 

oude leven afgesloten dit jaar en inmiddels 

is mijn leven drastisch veranderd en leef ik 

samen met God in mijn leven, naar Gods 

wens en wil. Ik ben echt veranderd en ook 

anders gaan denken over zaken als abortus, 

euthanasie, leven na de dood en het geloof. 

Geloof is voor mij geen religie. Ik geloof niet 

in de het instituut kerk, waarin de leiders 

prediken en volgers creëren. Je kunt alleen 

https://inspiratiolux/.nl
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maar leiderschap over jezelf nemen en als je 

volgers krijgt dan schept dat verwachtingen. 

Ik ben zo aards als het maar kan zijn en zie 

de realiteit zonder mijn hoop, geloof en 

vertrouwen in God te verliezen. Niets wat in 

mijn leven was zal ooit weer zo worden, tot 

groot ongeloof van mijn omgeving, wat het 

was. Iedereen ziet wat er gebeurt en toch 

kunnen ze het niet geloven.  

Zonden of de wet van oorzaak en gevolg 

Zonden zijn door het instituut kerk een eigen 

leven gaan leiden en er werd behoorlijk op 

de slechtheid van de mens gehamerd of, 

alles werd met de mantel der liefde bedekt, 

dat alles door God wel was toegestaan. Ook 

de Bijbel spreekt hierover. Echter zonden 

volgens de geboden van God, geven de wet 

van oorzaak en gevolg vrij spel en dat is 

gebeurt, omdat God zich heeft afgezonderd 

van de mensen (Ezra). Een oorzaak heeft 

zijn gevolg(en) en alle gevolgen hebben 

weer hun eigen oorzaak en zo beland je in 

een grote kluwen waar je niet meer uitkomt 

(Uit het evangelie Maria Magdalena). En dat 

is precies waar het duiveltje op uit is, want 

dan ben je van hem en ben je vatbaar voor 

zijn wil omdat hij je een oplossing biedt die jij 

nodig hebt en jou van het pad van 

Goddelijke liefde aftrekt. Dat is wat het 

duiveltje altijd doet en zal doen teneinde de 

zielen voor hemzelf te winnen en de zielen te 

maken naar zijn beeld als slaaf en niet als 

goddelijke wezens zoals God wel voor ogen 

heeft.  

Bewijs en onderzoeken 

Door mijn enorme drang naar ‘bewijs’ en 

weten waar al die voor mij alle verhalen nu 

weg kwamen ben ik gaan onderzoeken. Ik 

kan niets met de nieuwe wereld en dat alles 

zo mooi wordt. Op dit moment zie ik een 

andere wereld voor de mensen om mij heen, 

die worstelen om het hoofd boven water te 

houden en geen idee hebben wat er boven 

hun hoofd hangt. Die kopen niets voor de 

nieuwe wereld vol vrede en samen als je niet 

uitlegt wat er gaande is in het NU en welke 

betekenis deze chaos in de wereld en in de 

maatschappij heeft. En vooral wat JIJ zelf 

kan doen. Ik ben er ook zeker van overtuigd 

dat het vrederijk gaat komen, maar er is wel 

een duidelijke boodschap aan verbonden. 

De eerlijke waarheid van de onderdrukking 

van de mens sinds zo’n 6000 jaar moet 

worden geopenbaard, zodat mensen weten 

wat het duiveltje en zijn kompanen altijd van 

plan zijn geweest. Waar mensen in zijn gaan 

geloven en waardoor ze ver weggedreven 

zijn van het goddelijke en van wie ze in de 

oorsprong waren. Waar de mensheid en het 

leven voor was bedoeld.  

Mensen in nood, in enorme angst en 

onwetendheid staan nergens voor open of 

ze zoeken naar antwoorden buiten zichzelf 

en worden op het verkeerde been gezet tot 

ze zelf de sleutel in handen krijgen. En dat 

maakt de new age beweging, voor mij 

gevaarlijk, het is niet gestoeld op het 

goddelijke, maar op een beweging die het 

duiveltje voor ogen heeft om mensen maar 

zo veel mogelijk af te leiden en ze in de 

matrix te houden. Er is maar een sleutel die 

past op de poort van De Waarheid en dat is 

wat mensen niet willen zien. In de wereld zijn 

er 4200 religies, die allen het woord van 

God verschillend uitleggen, wat bijzonder is. 

En dan is er de spirituele beweging die allen 

een niet te tellen hun eigen religie hebben 

uitgewerkt. Dat zijn de valse profeten die in 

welke vorm van religie de kans grijpen om 

verwarring te zaaien, om je maar bij je 

Goddelijke ZELF weg te houden. In de 

religies wordt gepretendeerd dat je alles 

mag denken en geloven, want dan klopt het. 

Nu weet ik dat Gods wegen 

ondoorgrondelijk zijn en Hij zal hoe dan ook 

gebruik maken om ieder van zijn creaties, 

kinderen, te doen laten inzien dat Hij de 

enige sleutel is die jou leidt naar de poort. 

Het gevecht tussen het licht en donker, het 

duister/ duiveltje en God; onze geschiedenis 

Ik pretendeer ook niet dat ik alles weet, ik wil 

mensen alleen meegeven dat het gevecht 

tussen het licht en het donker, tussen het 
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duiveltje en God heel echt is. Instituten als 

de rooms katholieke kerk hebben een intens 

grote rol gespeeld in de macht over de 

mensen naar hun beeld, weg van Gods 

beeld, maar wel onder de noemer spreken 

van het goddelijke. De grote misleiding die al 

eeuwen lang heeft plaatsgevonden en 

anders vrij spiritueel denkenden zoals de 

Gnostici, de Katharen zijn vermoord en 

uitgeroeid. Kijk naar het uitroeien van de 

Indianen en de Aboriginals. Zij leefden het 

leven samen met de aarde en in de 

overlevering droegen zij deze kennis over 

van generatie op generatie, opdat niet 

vergeten zou worden hoe je moest leven. Zij 

waren door hun kennis een bedreiging voor 

de agenda die er nu is. De klimaatcrisis, 

want als mensen niet weten hoe het 

samenwerken met de natuur en het 

universum gaat, dan geloven zij anderen die 

ons vertellen en zeggen.  

En dan alles wat heeft plaatsgevonden in die 

kerk wat het daglicht niet kan verdragen.  

Het is niet de leer van Gods liefde voor de 

mensen geweest die de boventoon heeft 

gevoerd, maar het creëren van de eigen 

macht in de gecreëerde financiële wereld 

waarin we leven, in de mensenlevens. Dit is 

dan ook terug te lezen in vele geschriften én 

de Bijbel, en de vele onderzoeken die zijn 

gedaan over het duister en de machtige 

invloed van bepaalde mensen, die in de 

wereld zijn (geweest) en beschrijven hoe het 

geld tot macht leidt en in de wereld 

overheertn. Het creëren van 

verdienmodellen, waarin mensen zijn gaan 

geloven en geld is in ons menselijk bestaan 

de boventoon gaan voeren. Ten koste van 

leven zoals bedoeld.  

Veel mensen kijken weg van wat er werkelijk 

allemaal (is) gebeurd, van de realiteit en wat 

behoeftes van mensen zijn. Als je het niet 

ziet, is het er niet, de struisvogelpolitiek. En 

ja ik vind het verschrikkelijk wat ik allemaal 

onder ogen heb gekregen en heb gezien en 

gelezen. Dat raakt me tot in het diepste van 

mijn ziel en als ik zie wat de mensheid nog 

te wachten staat dan breekt mijn hart. Dit is 

dan ook het punt waarop ik gekomen ben 

en eindelijk durf tegen de stroom in te 

zwemmen en als Mozes te zijn om op de 

berg te gaan staan. Ik ben uit mijn werk 

gehaald, zoals Amos van zijn land is geplukt 

om de boodschap van de redding te 

vertellen. Als Esther om haar volk te redden. 

Dit om te gaan vertellen en te helpen de 

mensen te doen realiseren wat ze kunnen 

doen om zichzelf te redden, want iedereen 

kan zichzelf redden om dan mee te kunnen 

naar het vrederijk. Dat is de nieuwe wereld 

die er echt wel gaat komen, met of zonder 

interventies. Het is namelijk de cyclus van 

de aarde die beweegt en verschuift, de 

vraag is echter met wie allemaal? 

Het duiveltje heeft vrij spel op dit moment in 

de wereld 

Ik weet dit klinkt werkelijk hard en ik hoop 

oprecht dat ik mensen tot nadenken kan 

aanzetten, dat iedereen begrijpt dat de 

ongeziene oorlog tussen God en het 

duiveltje op dit moment met zijn engelen vrij 

spel heeft om de mensheid ten gronde te 

richten. Het duiveltje en zijn engelen heeft 

drie-en-een-half jaar gekregen vanaf het 

moment van de eerste officiële registratie 

van het pesticiel Covid 19, te laten zien waar 

ze toe in staat zijn aan de mensheid, tot het 

moment dat GOD ingrijpt en zijn goedheid 

aan de mensen zal laten zien. De Zon zal 

dan schijnen als nooit te voren en Hij is de 

enige die dat kan om de mensheid kan 

redden, je moet alleen wel gered willen 

worden. Het goddelijke in jezelf vinden is 

nog nooit zo belangrijk geweest. Er komt 

een gouden tijd aan voor een beperkt aantal 

jaren.  

Leven met het goddelijke in jezelf en God 

En om de vraag zelf te beantwoorden 

waarom ik zo zeker weet dat ik met God, het 

goddelijke in mijzelf en in Christus naam 

leef, omdat ik Hem in mijn huis heb mogen 

ontvangen. Er werd aangebeld door iemand 

die mij vertelde een boodschap te hebben 
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en een verzoek. Ik liet hem binnen en gaf 

hem wat te drinken. Daarna raakten we aan 

de praat en hij vroeg van mij een gunst. Het 

bijzondere was dat ik de volgende dag 

iemand leerde kennen uit een ander deel 

van het land die exact dezelfde man met 

dezelfde vraag op bezoek had gehad. Later 

realiseerde ik mij dat ook dit in de Bijbel 

stond beschreven en wat de bedoeling 

daarvan was geweest. Ik ben geroepen en 

nu zie ik dat alles in het leven wordt 

georkestreerd en toeval bestaat niet, zoveel 

heb ik inmiddels wel ervaren. Daarnaast heb 

ik in mijn leven zoveel heb meegemaakt van 

wat er nu gaande is (kinderbescherming, 

pedofilie, stiefmoeders, zionisten in de 

familie, shape-shifting, persoonlijke 

aanvallen door het duister, 

afluisterpraktijken, het lezen van mijn mail, 

het verlies van mijn ouders op jonge leeftijd, 

waardoor ik op mijn 21e wees ben 

geworden, mensen die uit mijn leven zijn 

verwijderd en waarvan ik de 

waarschuwingen kreeg met mensen te 

breken en zo kan ik nog wel even 

doorgaan). Het feit is dat ik er nog steeds 

sta en veel heb meegemaakt, maar altijd 

langs de rand ben gegaan om te blijven 

staan, maakt dat ik weet dat mijn leven 

wordt geregisseerd. Alles klopt (vaak 

achteraf) en past als een puzzelstuk in 

elkaar.  

Gelukkig heb ik altijd getuigen gehad van 

mijn ervaringen, want twijfelen ging ik echt 

aan mijzelf, je kan sommige dingen niet 

bevatten met je brein. En toch heb ik alles 

doorleeft en verwerkt. Het goddelijke is altijd 

bij mij geweest. Mijn laatste twijfel werd 

weggenomen toen ik zo boos was op God, 

omdat ik vond dat ik wel wat meer 

ondersteunt mocht worden. Ik werd letterlijk 

op de bank gezet en gehouden en toen ik 

begon te lezen in de Bijbel, want ik kon echt 

geen kant op. Het eerste wat ik las:” je weet 

toch dat ik altijd voor je heb gezorgd, ik heb 

het je zo vaak laten zien, ik had meer 

vertrouwen van jou verwacht”. Die kwam 

binnen, want dat was echt waar, ik heb een 

paar dagen nodig gehad om bij te komen.  

Zo word ik ook gezonden naar mensen om 

ze een boodschap te geven of antwoord op 

hun vragen te geven. Ik voel haarfijn aan 

waarom ik daar heen moet. Ik ben meerdere 

keren aangevallen door het duiveltje en dat 

voel je. Als jij je unheimisch voelt, raar en 

onrustig, dan weet je wat er gaande is. Als 

nu alles in jouw leven van een leien dakje 

begint te lopen dan krab je maar even 

achter de oren, want je wordt gevoed in de 

matrix door het duiveltje. Jarenlang was ik ’s 

nachts onrustig en schreeuwde soms 

intens, ook dit heeft te maken gehad met de 

ongeziene oorlog tussen hemel en aarde, 

het licht en het duister. Het licht, God, heeft 

allang gewonnen, alleen het duiveltje zal 

doorgaan tot het bittere eind. 

Tot het bittere eind zal gestreden worden  

Wees bedacht op het kopieergedrag van het 

duiveltje, net zoals de komst van de 

antichrist en de agenda waar iedereen in 

gelooft, de klimaatcrisis en het redden van 

de aarde. Ga zelf je onderzoek doen dan 

weet je het en moeder Aarde neemt samen 

met vader Zon zelf wel actie om de 

mensheid te stoppen. We zijn niet zorgvuldig 

omgegaan met de schatten van moeder 

Aarde dat is echt een gegeven. Dit door 

meer en meer te willen voor ons eigen gewin 

en genot. Echter de uitingen over de 

klimaatcrisis en de onderbouwing kloppen 

niet, we zitten hoe dan ook in een transitie 

van de aarde in het universum en iedere 

6000 jaar vindt er een verschuiving van de 

polen plaats en dat is precies waar we in 

zitten. Het wordt gemeten en geregistreerd, 

maar niet openbaar gemaakt. Het is een 

cyclus van verandering, net als vele andere 

cyclussen. Wij mensen lopen anderen 

achterna om maar niet zelf na te hoeven 

denken en te onderzoeken. We hebben 

onze eigen wil en ons vertrouwen uit handen 

gegeven aan de verkeerde mensen. Dat is 

ook wat de overheid ons op dit moment laat 

zien door te handelen zoals ze handelen.  
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De Bijbel en de voorzeggingen 

De Bijbel staat vol symboliek, je moet 

oprecht je best doen om te begrijpen waar 

het over gaat en hoe alles is ontstaan en op 

het punt waarop we nu zijn beland, lees het 

boek Daniel, Mattheüs, Ezechiël en 

Openbaringen. Daarnaast is het belangrijk 

om te begrijpen dat de belangrijkste 

boodschap van God is: “Ik heb AL mijn 

kinderen lief”. En als je vanuit die bril naar 

zijn liefde kijkt dan begrijp je wat hij van alle 

mensen vraagt. Hij wil iedere ziel redden en 

zorgen dat hij meegaat naar het vrederijk, 

terwijl het duiveltje zoveel mogelijk zielen wil 

vernietigen om van God te winnen. Niets zal 

het duiveltje in de weg staan en alle bronnen 

zal hij aanboren om te bereiken wat hij wil 

bereiken. Luister vooral naar jezelf. 

En alles is te herleiden, de echte spirituele 

beweging zal dit beamen, alleen vermelden 

zij vaak niet vanuit welke bron zij de 

informatie hebben gekregen. Sommige 

zaken vind je terug in andere boeken en 

wetenschappelijk onderzoek wat niet voorde 

grote massa is gepubliceerd, omdat dit het 

narratief van het duiveltje niet ondersteunt. 

Je moet wel begrijpen en graven waar je 

naar zoekt en voldoende 

achtergrondinformatie hebben om de 

betekenis te duiden en het grotere geheel te 

kunnen overzien. En dat is niet voor alle 

mensen haalbaar, ik wil proberen aan de 

hand van de Bijbel, wat voor iedereen 

openbaar is, de veranderingen op aarde te 

duiden.   

De Bijbel is een profetie, het voorzegt hoe 

de wereld zal eindigen en wat er staat te 

gebeuren. Ik heb verschillende tijdlijnen 

onderzocht, uitingen van de eindtijd, het 

gedrag van mensen en gebeurtenissen die 

we in de eindtijd kunnen zien. En het klopt, 

het is met het denken van mensen 

nauwelijks te bevatten wat er gebeurt en 

eerlijk… onbegrijpelijk, maar door te 

vertrouwen, los te laten, te vergeven en uit 

de angst te blijven, gaan mensen dat echt 

redden. In een later schrijven ga ik daar 

verder op in. Alles staat beschreven en 

voorzegt en we zitten in het begin van de 

eindtijd.  

Als je de Bijbel begrijpt en de voorzeggingen 

gaat begrijpen, dan weet je dat dit geen 

voorspellingen zijn, maar een duiding van 

wat gaande is en komen gaat. Dan ga je 

begrijpen dat de new age beweging is 

ontwikkelt door het duiveltje om ons maar af 

te leiden van de spirituele wereld die echt 

bestaat. De voorzeggingen van God in de 

bijbel opgetekend zijn vaststaand al feiten, 

voorspellingen zijn geen feiten, maar fictie 

en illusie, dat is ook waarom tarot, hekserij, 

waarzeggen, toekomstvoorspellingen en 

zelfs de huidige astrologie zijn ontwikkeld 

door het duiveltje en niet door God. Ik 

begreep de beweging van Doreen Virtue 

nooit zo goed, maar inmiddels begrijp ik 

haar volledig. Ik snap dat ze spijt heeft van 

alles wat ze heeft gebracht, tegelijkertijd is 

het nu de schone taak om bloot te leggen 

wat de echte WAARHEID is.  

Je leert door de Bijbel de oorsprong van het 

menselijke bestaan kennen en dat het Oude 

Testament de geschiedenis beschrijft van 

het Joodse volk, het uitverkoren volk van 

God en hun gedragingen. Het Oude 

Testament doet voorzeggingen die 

terugkomen in het Nieuwe Testament, die 

geschreven is over de tijd van de komst van 

Jezus Christus. Het verschil met het Nieuwe 

Testament is dat deze stamt uit de Griekse 

tijd en in deze taal is geschreven. De 

Grieken hebben afgoden tot leven gewekt 

omdat zij het oorspronkelijke Nieuwe 

Testament geschreven hebben vanuit 

cultuurbeleving. Dat maakt het verschil van 

interpretatie tussen de opvatting over de 

Bijbel. Als je het als cultuur opvat, ga je het 

zien als een mythe. Als je het als 

geschiedenis van de mensheid opvat, zie je 

wat ons te wachten staat en wat we ervan 

kunnen leren.  
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Waarom het goddelijke weg is uit ons leven 

De waarheid is dat we als mensen onze 

eigen wil zijn gaan doen, zonder God in ons 

leven te behouden en onze liefde aan Hem 

te schenken als onze Vader. Voor de goede 

orde:” God huist in ons allemaal!” Het is 

geen man, het is een grote energie, het is 

de schepper van AL wat is en iedereen kent 

Hem, kijk maar naar de Zon. We zijn echter 

onze eigen weg gaan volgen en hebben niet 

geluisterd naar wat Hij te zeggen had. We 

zijn gegaan voor de maakbaarheid van het 

leven en hebben het leven zelf niet als 

geschenk willen zien. We zijn gegaan voor 

ons eigen geluk en welvaart en zijn alles 

normaal gaan vinden wat niet normaal is 

vanuit de Schepping. De bubbel van het 

leven wat we kenden is aan het barsten met 

alle gevolgen van dien. Dit alles is voor mij 

de reden dat ik nauwelijks een kaart meer 

leg en als ik het doe heb ik specifieke 

kaarten die aan God verwant zijn en ik 

gebruik absoluut geen kaarten voor 

anderen.  

Iedereen roept dat het om het DNA van de 

mens te doen is, bewijs heb ik niet 

gevonden in de Bijbel, wel zijn er goede 

onderzoeks-boeken geschreven die dit wel 

aangeven en dit hebben uitgelegd. Echter 

uit ervaring kan ik zeggen dat het in ieder 

geval om de ziel te doen is. De werkelijkheid 

is, dat ze hier al heel lang mee bezig zijn. En 

hoewel alles in het levensboek van God 

beschreven staat, staat ook in de computers 

van het duiveltje beschreven wie op aarde 

komen (het heeft lang geduurd voor dat dit 

erbij mij inging). En voor eigen doeleinden 

zal hij alles en iedereen inzetten om 

kinderen weg te halen bij de biologische 

ouders (onder andere). Bij de geboorte van 

mijn oudste is dat bijna gebeurt. Ware het 

niet dat ik als een leeuw ben die vecht voor 

haar jong. Ik ben niet voor een gat te 

vangen en dat bleek toen wij uiteindelijk tien 

dagen later pas met een heel gezond kind 

naar huis gingen. Intuïtief en met hulp van 

God (waar ik me geheel niet van bewust 

was) is hij gered. Ook met mijn jongste 

hebben we een dergelijk verhaal, maar dan 

bij de schoolarts met haar vader. Zelfs de 

vader van mijn dochter viel het op en voelde 

dat er geheel dingen niet in de haak waren. 

Gelukkig vertrouwde hij op zichzelf en de 

reactie van onze dochter. En als je dit 

verteld dan hebben veel meer mensen een 

dergelijke ervaring, alleen realiseer je je dat 

niet altijd. Ook ik ging mij alles pas 

realiseren nadat ik de volledige waarheid 

van de ellende in de wereld en het werkelijke 

van de mens ben gaan zien.  

Kiezen voor het goddelijke of ….. 

Als zielen kiezen voor het duiveltje op de 

schouder, zullen ze uiteindelijk worden 

vernietigd en het eeuwige leven zal aan die 

mensen voorbijtrekken aan het einde van de 

eindtijd wanneer Gods oordeel over de 

mensheid komt. De ziel heeft namelijk het 

eeuwige leven, dat hebben we gezien bij het 

kruisigen van Jezus Christus en het 

verdwijnen uit zijn graf, en het opstijgen naar 

de hemel. Er is een parallel te trekken met 

het inkrimpen van de bevolking die in de 

agenda 2030 vermeld staat, als zielen 

worden vernietigd weet je zeker dat ze niet 

meer terug komen op planeet aarde of 

elders in het universum. Ook de 

naamchristenen zijn niet per definitie veilig 

omdat ze denken dat het wekelijks 

kerkbezoek en een standaard gebed 

voldoende is. Naamchristenen zijn 

christenen die zeggen christen te zijn en te 

handelen uit naam van Jezus Christus en 

God, maar ondertussen hun eigen wil doen 

voor hun eigen gewin. Ik heb er velen 

ontmoet in mijn leven en geloven hoef je 

echt niet in de kerkbanken binnen het 

instituut kerk te doen. Christen zijn betekent 

naar het beeld van God leven. Dat geeft 

God ook aan in de Bijbel. Er is maar een 

geloof en dat is het geloof in de levende 

God. Het is geen religie, maar de enige 

echte WAARHEID. Hij wil aanbeden worden, 

door Hem vertrouwen te geven, 

onvoorwaardelijk vertrouwen en hij wil geen 
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aangeboden offers en altaren. Wat God wil 

is dat al zijn kinderen van Hem houden, 

goed of kwaad, en Hem vooropstellen in het 

leven, naast allen die je ook liefhebt. Als je 

leeft naar Zijn wil hoef je Hem niet te vrezen, 

maar als je dat niet wilt, dan kan je Hem 

beter maar vrezen. Ik vrees God, niet vanuit 

angst, vanuit respect voor zijn vaderlijke 

gezag die Hij mij geeft. Echter komt er een 

moment in deze eindtijd dat ook Hij klaar is 

met het ongeloof, ondanks dat hij zich de 

komende jaren zal laten zien en ons mensen 

zal laten wat Hij heeft te geven. Echter we 

gaan ook zien dat het duiveltje Hem gaat 

imiteren en wonderen zal verrichten, 

manifestaties zal leveren aan mensen zodat 

hij de mensen aan zich kan binden en kan 

ontdoen van de levende God, in de hoop dat 

hij God overwint.  

Het spel dat wordt uitgespeeld 

Ik weet ook hoe dit spel wordt gespeeld, 

want het is een spel waar we inzitten dat op 

aarde wordt uitgespeelt, teneinde de 

mensheid te doen ontwaken en zich te 

bekeren tot het goddelijke in jezelf, in de 

levende God in de naam van Jezus Christus, 

door vergeving te vragen van hetgeen je in 

je leven hebt gedaan door naar je eigen wil 

te leven. En niet alleen vragen, maar 

oprecht je geweten zuiveren en het licht in je 

leven gaan ervaren. Alleen dan vindt je het 

goddelijke in jezelf en God en als je God 

vindt dan vind je het goddelijke in jezelf. Dan 

krijg je genade en redt jij jezelf. 

God leeft in iedereen, en geloof mij, Hij ziet 

alles. En het zal voor vele mensen heel 

moeilijk te verteren zijn dat het Bijbelse 

verhaal echt klopt met wat er vandaag de 

dag gebeurt.   

Dat vind ik persoonlijk een fascinerend 

fenomeen en het geeft aan dat mensen echt 

zoekende zijn naar houvast en zekerheid en 

naar alles en iedereen zoeken behalve naar 

het goddelijke en de energie die God is. Al 

duizenden jaren is HIJ, maar we weten het 

niet (meer). Je vindt alleen maar zekerheid 

als je jouw onvoorwaardelijk vertrouwen 

schept aan Hem die de Bron is van ons 

bestaan en onze elke dag weer licht geeft. 

Hij schiep de aarde in zes dagen, hij 

creëerde de mens in den beginnen, wie 

deed het anders? En als je hierin niet 

gelooft, maar wel gelooft in de 

evolutietheorie, wie heeft dan de apen 

gemaakt? 

Gods Plan 

Hij heeft het grote plan uitgedacht voor het 

redden van de aarde, om Moeder Aarde te 

ontdoen van al het kwaad en de mensheid 

en de mensen te redden. Ook 

wetenschappelijk zijn al vele zaken 

aangetoond die nu aan het veranderen zijn, 

zoals het verschuiven van de polen (eens in 

de 6000 jaar), de transitie van de aarde in 

het sterrenstelsel en het binnenstebuiten 

keren van de Aarde, waar we voor staan 

komen overeen. De toename van 

aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en de 

rivier de Eufraat die droog komt te staan op 

dit moment, staat voorzegt en gebeurt nu in 

werkelijkheid. Het spel wordt gespeeld en 

Babylon zal vallen, het Romeinse Rijk zal uit 

elkaar vallen en uiteindelijk weggevaagd. Er 

zijn een paar belangrijke spelers uit de Bijbel 

in de huidige wereld met één in de hoofdrol 

van Kores, koning uit de tijd van de Perzen. 

En deze Kores zal echt het verschil voor de 

komende jaren gaan maken voor de 

mensheid. De mensen krijgen nog tijd om 

zich te bekeren tot het goddelijke en zullen 

Gods wonderen zien en ontvangen. Daarna 

komt het erop aan wie vol overgave in Hem 

blijft geloven en op Hem blijft vertrouwen. 

Het zijn twee tijdlijnen, de tijdlijn van 

ontwikkeling naar het vrederijk, het nieuwe 

rijk waarin het bestaan van de mensheid 

centraal staat met nieuwe ontwikkelingen, 

ook technologisch, of de tijdlijn waarin je 

blijft doen wat je altijd deed in het huidige 

bestaan en de Artificial Intelligence jou 

menszijn laat overnemen als een 

geprogrammeerd transmens. Alle 

bestaansrecht zal dan verdwijnen en dit is 
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geen complottheorie, maar staat 

beschreven in de Agenda 2030 van het 

World Economic Forum.  

Waarom willen we zo graag geloven in de 

kracht van het licht en het universum en niet 

in God de schepper, de bron van energie 

van AL wat is?  

Het antwoord is vrij simpel, wij zijn niet met 

God opgevoed in de overleveringsverhalen. 

We hebben geen idee dat God in onszelf zit. 

Spiritualiteit is hip geworden en een hype, je 

moet wel mee kunnen doen. Daarom praten 

mensen liever over spiritualiteit en het 

universum dan over God en het goddelijke in 

zich zelf. Hij is weggesneden uit ons leven 

en we zijn gaan leven in de maakbaarheid. 

Doordat de mens is overgeleverd door God 

aan de mensen zelf is duidelijk geworden 

dat de mens zijn eigen wil is gaan doen en 

heeft zijn vertrouwen weggegeven aan 

anderen in plaats van aan het goddelijke in 

zichzelf.. En aangezien we allemaal ons 

mooiste leven willen leven zijn we gaan 

geloven in wat het duiveltje ons voor heeft 

gehouden. En dat is al 6000 jaar, als het niet 

langer is, gaande. Als mens willen we graag 

zekerheid en achter de kudde aan, dan 

geloven we alles wat ons wordt verteld en 

elke religie die ons aantrekt om maar die 

houvast te hebben in dat alles weer wordt 

zoals het was. We vergeten zelf onderzoek 

te doen, ons zelf te zoeken in de kern te 

zoeken en daarover leiderschap te nemen. 

We willen eerst zien en dan geloven en dan 

geldt; 

Je ziet het pas als je het doorhebt (Johan 

Cruijff). Ga eerst geloven en dan zien, dan 

geef jij je vertrouwen aan de levende God, 

die jou graag onder zijn hoede neemt. God 

IS het universum, Jij hebt het goddelijke in 

je. Hij is de Zon in jouw bestaan, maar je 

moet het wel willen zien. Er zijn altijd 

verborgen zegeningen die zul je zeker gaan 

zien, soms direct, soms achteraf, soms later. 

Manifesteren gaat om samen evolueren van 

jouw ziel en Heilige Geest (spirit). Realiseer 

je dat niets wordt meer zoals het ooit was en 

als wij het leven hebben gekend! Iedereen 

die nu op aarde is speelt een rol en heeft 

een taak, en een eigen vrije wil om te 

geloven of niet. Alleen de consequenties zijn 

ook voor jezelf voor welke keuze die jij 

maakt. Dat is altijd zo geweest, alleen 

hebben wij onvoldoende de consequenties 

aanvaard van die keuzes en de schuld altijd 

bij een ander neergelegd. Je mag nu de 

keuze maken om te vergeven, jezelf en 

vragen om vergeving in naam van Jezus 

Christus, zodat je ook echt wordt verlost. 

Het is altijd belangrijk om schaduwwerk, de 

duiveltjes van je schouder af te tikken en de 

engeltjes te omarmen. Zelfbewustzijn helpt 

je daarbij, echter het is makkelijker om de 

mens te misleiden dan hem ervan te 

overtuigen dat hij wordt misleidt (Mark 

Twain).  

 

 

 

 

 

 

 


